
Pater J. de Hosson beschrijft in zijn gedicht “Sint Jan 1928” op treffende wijze de gevoelens 

van allen die met Sint Jan te maken hebben gehad. 

 

Als op een kermisplein 

is ’t bonte spel herinnering 

in volle gang: 

een donkere hal 

een stenen trap 

een jongen met een kuifje 

een trog met kranen 

in een stoffig kiezelveld 

verschaalde wierooklucht 

in de kapel waar het geluid 

van een te laag plafond 

dof op je oren sloeg 

de eekhoorns in het bos 

het lage volleynet 

en op de goalpaal “Semper Avanti”” 

O Ariaens 

O Schoutens, Kuypers, Donders 

Van Baal, Perdon en Gasthuys. 

O Broeder Sjors 

zo groot zo goed 

weest allen uit de verte 

wel gegroet! 

 

(j.l.a., Deurne, 8 juni 1974) 

 


